
 

 
 

Omoo‘s terugkomst in Zeebrugge 
 
 
 

 
Op 2 augustus 1953 zijn er in Zeebrugge niet toevallig honderden mensen aanwezig. Op alle 
kaaien verzamelen vrienden, bezoekers en nieuwsgierigen die allen de terugkomst na een 
wereldreis van het zeilschip OMOO en zijn bemanning komen toejuichen. 
Louis et Annie Van de Wiele, Alfred Debels en de hond Tallow hadden twee jaar eerder de 
meertouwen losgegooid. 
Deze heroïsche heldendaad was wel een grandioze verwelkoming waard! De ouders, de 
Commodore Henri Leten, de vrienden, de maritieme en politieke hooggeplaatsten, 
ministers, burgemeesters en andere diverse vooraanstaande figuren: ze mochten zo’n 
uitzonderlijke dag zeker niet missen om aan onze helden een eerbetuiging te bieden. 
 
Na het binnenvaren van de haven onder ere-escorte met luid applaus en misthoorngetoeter, 
na het aanmeren aan het clubponton en emotionele omhelzingen, wordt de ere-compagnie 
naar de ALBERTA geleid waar men op de middaguren een feestmaal heeft voorbereid. 
Gelegenheid om aan de voltallige bemanning de hoogste Belgische eervolle onderscheiding 
te overhandigen, de Gouden Medaille voor Sportverdienste. Louis Van de Wiele wordt 
gediplomeerd als Scheepskapitein op de Grote Vaart Honoris Causa – afdeling pleziervaart. 
De RBSC schenkt aan de bemanning een levenslange lidkaart en aan de Schotse Terrier 
TALLOW een lederen halsbandje met op de medaille “Wereldreis 1951-1953” 
 
Ter eerbetoon heet de kaai van hun aankomst de Omookaai.  
 


